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Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Jette van der Boon, 13 jaar oud en woonachtig 

in Katwijk. Voor een project op school moest ik iets bedenken om op een leuke manier 

bij te dragen aan de maatschappij en een goed doel te steunen. 

Aangezien ik vaak ga varen met de sloep en mijn familie een achtergrond in de visserij 

heeft kwam het idee om aanmeerlijnen te gaan maken. Dit mooie product is een 

zwart stevig landvast touw voorzien van lussen en leverbaar in verschillende maten. 

Uiteraard op aanvraag ook groter, kleiner of dikker mogelijk. 

Lengte 5 meter, dikte 12mm 3str  – 7,50 euro 

Lengte 5 meter, dikte 14mm 4str – 8,00 euro 

Lengte 10 meter, dikte 12mm 3str – 12,50 euro 

Lengte 10 meter, dikte 14mm 4str – 14,00 euro  

Lengte 10 meter, dikte 16mm 4str – 17,50 euro 

Nu het project over is maar er nog steeds veel vraag is naar de lijnen wil ik dit 

voortzetten. De mensen die aanmeren in de haven van Katwijk zijn enorm blij met de 

lijnen en per verkocht artikel gaat er 2,50 naar het goede doel. 

Bij de haven in Katwijk laat ik twee manden achter met (de bovengenoemde maten) 

aanmeerlijnen. U mag hier uit halen wat u nodig heeft voor uw boot.  

Daarnaast staat er ook een mand met zelfgemaakte touwhangers en sleutelhangers 

met drijvers. Deze zijn handig voor de sleutel van uw boot.  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mij bereiken op: 06-82656751 

Alvast heel erg bedankt en veel plezier met uw aankoop.  

Groetjes, 

Jette 


